
OUD & NIEUW
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Over de tijd waarin wij leven 
en de rol van de Heilige Geest



Vorige week: Kees Slootweg
de rede van Stefanus→ ruimte voor de Heilige Geest

Verlangen en visie voor Het Kruispunt

Wat staat dit in de weg?
○ Gebrek aan onderwijs
○ Theologische kaders (“het is niet voor nu” of “het is niet voor ons”)
○ Religieus of wettisch denken (“ik moet eerst voldoen aan…”)
○ Verkeerde voorbeelden
○ Angst voor het onbekende/ongrijpbare

Aanleiding



Situatieschets van onze huidige tijd
Reeds en nog niet: een voorproef van de toekomst

→

De Heilige Geest
Uitstrekken naar Zijn werkzame aanwezigheid en kracht

Inhoud



Lezen: Jesaja 61 + Lukas 4 en Openbaring 21 + 2 Korinthe 5

Spanningsveld
tussen de tijden, reeds en nog niet, voorproef van de toekomst
voorvervullingen → twee realiteiten

Doorbraak
Met Jezus’ komst brak de toekomst al aan in het nu
“De tijd is aangebroken, Koninkrijk van God is nabij” (Markus 1:15)
Hij kwam “…voordat de tijd daarvoor was aangebroken” (Mattheüs 8:29)



Tijdsbeelden
Oosters



Tijdsbeelden
Westers



Tijdsbeelden
Westers (Christelijk)



Tijdsbeelden
Nieuwe Testament



Meer reeds en nog niet:
○ De nieuwe schepping
○ Oordeel
○ Verlossing
○ Opstandingsleven
○ God woont bij de mensen
○ Heerschappij over het kwaad
○ De krachten van de komende wereld

Twee realiteiten: 
oude/nieuwe natuur, wet/genade, etc.



Het is volbracht, alles ontvangen; en toch een proces

Onze rol
○ Relatie
○ Heiliging
○ Aanbidding
○ Volwassen worden
○ Naasten liefhebben
○ …maar ook: verkondigen en laten zien!

Medewerkers van God, herauten van het Koninkrijk,
het Lichaam van Christus op aarde

Groeien, oefenen, leren, proberen → uitstrekken



Het Koninkrijk van God is de werkingssfeer van de Heilige Geest

Rol van de Heilige Geest
○ Spreken, leiden
○ Zoeken, kloppen
○ Rust geven, troosten 
○ Onderwijzen, transformeren
○ …maar ook: doorbreken met kracht! 

De Heilige Geest is een Persoon én een Kracht
Samenwerken met Hem om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken
Transformeren en meebewegen: wat wil de Vader doen?

Ook hierin: groeien, oefenen, leren, proberen → uitstrekken



Met de komst van Gods Zoon is de komende tijd al aangebroken, 
terwijl de huidige tijd nog niet is afgelopen.

Als gelovigen in Jezus Christus zijn we in deze huidige tijd 
nog deel van de oude, maar ook van de nieuwe schepping.

Door ons heen geeft de Heilige Geest doorbraken, voorproeven, 
om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken.

Laten we ons hiernaar uitstrekken en Hem de ruimte geven!

Samenvatting




