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Koninkrijkstheologie?

• Cursusboek: “Proef het Koninkrijk”

• In het kort…

• Het Kruispunt

• Samen zoeken en meebewegen



Perspectief op ons geloofsleven

Een leven van tegenstellingen “tussen de tijden”

van deze eeuw/wereld en de komende eeuw/wereld.

Het tweede doorbreekt en overstijgt het eerste, en toch…

• Wet en genade

• Kwade macht en Gods heerschappij

• Gebondenheid en vrijheid

• Werken en geloof

• Dood en leven

• Oude mens en nieuwe mens

• Vlees en Geest



Perspectief op ons geloofsleven

Als christenen leven we “in twee werelden”.

We zijn wandelende tegenstellingen.

We ervaren het mysterie in onszelf.

Lezen hierover:

1 Johannes 1:8-9 versus 3:6 

2 Korinthe 5:1-5 versus 5:17

2 Korinthe 6:4-10

Herkenbaar in de dagelijkse praktijk?

Innerlijke verandering, deelnemen/aantrekken, in Hem blijven



Perspectief op ons geloofsleven

Twee uitersten om met deze tegenstellingen om te gaan.

“Zuchten en steunen”

Armoede, lijden omarmen. Jezelf bewaren voor de wereld. 

Zelfverloochening. De christen is te zwak. Ook de kerk faalt. 

“Overwinnaars”

Ware christenen kunnen niet zondigen. Kingdom Now. Een speciale 

generatie apostelen. Proclameren en realiseren. 

Balans in de spanning van de tegenstellingen → ministry-gebed



Ministry-gebed 1/4

Ministry = “bediening”

Met twee mensen bidden voor één iemand

Gebedsvraag, maar geen voorbede

God uitnodigen, naar Hem luisteren, meebewegen

Het ontvangen van een stukje heelheid

Gebedsmodel, vuistregels, veilige oefenruimte



Ministry-gebed 2/4

• Wie wij zijn

kinderen – broeders – medewerkers – genezers

“Verlangend uitstrekken in volledige afhankelijkheid”

• Luisterend bidden

Gods stem verstaan – onderscheiden – delen



Ministry-gebed 3/4

• Meebewegen

“kom tot inkeer (metanoia) en hecht geloof (pisteuete)”

In beweging komen, veranderd worden, één maken

• Jezus als rolmodel

terugtrekken, gezag & kracht, intimiteit

doen wat de Vader doet, zeggen wat de Vader zegt



Ministry-gebed 4/4

• Visies op genezing

→ Voorbeeld uit Markus 8

• Visies op de mens

Bijbels-holistisch: de gehele mens op het oog

zes dimensies (GEMRELIDEST)

• Wees vol van de Heilige Geest



Ervaringen en vrucht

Een aantal persoonlijke voorbeelden…



Gebed
“Meebewegen met wat God 
aan het doen is”

Een deel van onze cultuur?


