
Welkom in Het 
Kruispunt



1. De Doop 2. 'Mijn Liefste is van mij en 
ik ben van Hem’



1. De Doop
U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u 
ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de 
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 
En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en 
het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem 
levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 
en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. 
Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons 
gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen 
door het aan het kruis te nagelen (Kolossenzen 2:12-14) 



U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent 
opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden 
heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen (1) en 
het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u 
al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde 
(2), uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons 
gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het 
kruis te nagelen (3) (Kolossenzen 2:12-14)

1. Dood in de overtredingen 
2. Het handschrift dat tegen ons getuigde
3. Het aan het kruis te nagelen
4. Met Hem bent opgewekt 
5. De doop



3 redenen om je te laten dopen

1. Daad in gehoorzaamheid
2. Geloof/bekering gaat samen met de doop
3. Getuigenis



2. 'Mijn liefste is van mij en ik ben van Hem' 



3 principes

1. Verlangen
- Ik ben van mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij 
uit (Hooglied 7:10)
- De stem van mijn Liefste! (Hooglied 2:8a)
- Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn 
vriendin, Mijn allermooiste, en kom! (Hooglied 2:10) 
- Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was weg, 
Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf, toen Hij sprak! 
Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, Ik riep Hem, maar 
Hij antwoordde mij niet. (Hooglied 5:6)



3 principes

2. Alles voor elkaar betekenen
- Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde 
weidt tussen de lelies (Hooglied 2:16)
- Als een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, Mijn bruid, 
een gesloten bron, een verzegelde fontein (Hooglied 
4:12)
- Als een lelie tussen de distels, zo is Mijn vriendin 
tussen de meisjes. (Hooglied 2:2)



3 principes

3. Tot het einde toe 
- ''Mijn Liefste is afgedaald naar Zijn tuin, naar de 
bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en 
lelies te verzamelen. Ik ben van mijn Liefste en mijn 
Liefste is van mij, Hij Die te midden van de lelies weidt''
(Hooglied 6:2-3)


