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Handelingen 1:3

Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood 

herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in 

hun midden te verschijnen en met hen over het 

koninkrijk van God te spreken.(NBV21)



1 Petrus 2:2

en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van 

het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. (NBV21)

2 Petrus 3:18

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder 
Jezus Christus. (NBV 21)



Mattheus 15:4

Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw 

overlevering. (NBG)



Colossenzen 2:8

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en 

misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn 

gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet 

op Christus.(NBV 21)



Mattheus 12:40

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een 

grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten

in het binnenste van de aarde verblijven. (NBV 21)



Exodus 16:23

Mozes zei tegen hen: ‘De HEER heeft dit zo bepaald. Morgen 

is het een dag van rust, een heilige sabbat ter ere van de 

HEER. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken, en bewaar 

wat er overblijft tot morgen.’ (NBV 21)



Exodus 20:8

Houd de sabbat in ere als een heilige dag.

Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,

maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, 

uw God; dan mag u niet werken.



-Edict van Constantijn (321)-

"Op de eerbiedwaardige dag van de zon moeten magistraten 

en mensen in steden rusten, en alle werkplaatsen gesloten 

zijn.”



📖 "Op de eerste dag van de week kwamen wij bijeen om 

het brood te breken." — Handelingen 20:7

📖 "Laat ieder van u op de eerste dag van de week iets 

opzijleggen." — 1 Korintiërs 16:2



Job 40:4

Ik sprak lichtvaardig over u, maar nu ik zal ik dat niet meer 

doen (Canis)



1 Corinthiërs 13:11-12 

Toen ik een kind was, 

sprak ik als een kind, 

dacht ik als een kind, 

overlegde ik als een kind, 

maar nu ik een man geworden ben, 

heb ik het kinderlijke tenietgedaan. (HSV)



1 Corintiërs 13:12 

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een 

raadsel, 

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. 

Nu ken ik ten dele, 

maar dan zal ik kennen, 

zoals ik zelf gekend ben.(HSV)



1 Petrus 1:10 

De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel 

zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij 

nog heel veel vragen (HtB).



Psalm 72:17 

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven (HSV) 



Johannes 16:7 

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, 

want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe 

komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.(HSV)



Mag God jou verrassen?

(met voortschrijdend inzicht of openbaring)


