
EEN ZEVENVOUDIG  

GESCHENK 



1. VERGEVING 
 

2. VERLOSSING 
 

3. REINIGING 
 

4. GENEZING 
 

5. BEVRIJDING 
 

6. VERZOENING 
 

7. WEDERGEBOORTE 



Het tweede wonder van het kruis: 

HET WONDER 

VAN VERLOSSING 



HET WONDER VAN VERLOSSING 
 
Jezus werd mishandeld in het huis 
van de hogepriester:  
 
Toen spuwden zij in Zijn gezicht en 
sloegen Hem met vuisten.  
(Mattheüs 26:67) 
 







U was dood door uw zonden en door uw 
onbesneden staat, maar God heeft u samen 
met Christus levend gemaakt toen hij ons al 
onze zonden kwijtschold.  
Hij heeft het document met voorschriften 
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en 
het vernietigd door het aan het kruis te 
nagelen.  
Hij heeft zich ontdaan van de machten en 
krachten, hij heeft hen openlijk te schande 
gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 
    Kolossenzen 2:13-15 



Het derde wonder van het kruis: 

HET WONDER 

VAN REINIGING 



HET WONDER VAN REINIGING 
 
Jezus werd mishandeld tijdens het 
verhoor:  
 
Ik keerde Mijn wangen toe aan 
degenen, die de baardharen uittrokken 
(Jesaja 50:6) 
 





Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn 
folteraars, 
wie mij de baard uittrokken, bood ik 
mijn wangen aan. 
Ik heb mijn gezicht niet verborgen 
toen ze mij beschimpten en bespuwden. 
 
Jesaja 50:6 
 



Hoeveel te meer zal dan niet het bloed 
van Christus, die dankzij de eeuwige 
Geest zichzelf heeft kunnen opdragen 
als offer zonder smet, ons geweten 
reinigen van daden die tot de dood 
leiden, en het heiligen voor de dienst 
aan de levende God?   
 
Hebreeën 9:14 



Gebed 


