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VADER... EN ZOON?

Bedenk toch hoe 
groot de liefde is die 
de Vader ons heeft 
geschonken. Wij 
worden kinderen van 
God genoemd... 
en dat zijn we ook!
1 Johannes 3:1



Lucas 15:20 (11-32)

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. 
Hij kreeg medelijden met hem...



Lucas 15:20 (11-32)

Splagchnizomai (Grieks):

- met innerlijke ontferming bewogen

- medelijden, mededogen, erbarmen

- compassie (mee- lijden)

- ingewanden komen naar buiten







Lucas 15:20 (11-32)

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. 
Hij kreeg medelijden met hem.
Hij rende op zijn zoon af, viel hem om de 
hals en kuste hem...





Lucas 15:22

De vader zei: ‘Haal vlug het mooiste gewaad 
en trek het hem aan, doe een ring aan zijn 
vinger en geef hem sandalen. Breng het 
gemeste kalf en slacht het.’



Psalm 85:11

Genade en waarheid ontmoeten elkaar, 
gerechtigheid een vrede kussen elkaar.



Lucas 15:24 en 32

‘Deze zoon van mij was dood en is weer tot 
leven gekomen, hij was verloren en is 
teruggevonden.’



Als de Vader 

op je afrent, 

laat je je dan 

omhelzen en 

kussen

....
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EN in je 

waardigheid 

herstellen?


