
Richteren
Relevant
Avond 2
Othniël en de Mesopotamiërs



Check-in
Wat heb je meegebracht?

Wat houdt je bezig?
Hoe voel je je? 

Pak een kaartje waarbij er direct iets in je opkomt
en waarmee je een match hebt





Inhoud van vanavond
● Terugblik

● Samenvatting als inleiding

● Lezen: verzen uit Richteren 1 en 3

● Toelichting en toepassing 

● Bespreken en bidden

● Afsluiting



Terugblik
● Waarom het boek Richteren

We leven in een tussentijd. We bezitten geestelijke zegeningen.

● Wat is het doel
Ontdekken wat ons van zegen berooft en hoe God hiervan bevrijdt
Persoonlijke toepassing, elkaar ondersteunen
Richten op wat God op dit moment wil zeggen en doen!
→ Opgebouwd en gefocust wandelen met Hem

● Inleidende hoofdstukken
Politieke spelletjes (H1), Gods perspectief (H2) en situatieschets (H2+3)
→ God wil deze nieuwe generatie de strijd leren



Vanavond

Othniël en de Mesopotamiërs
De strijd tussen het geloof en de wereld

Richteren 1 vers 11 t/m 13
Richteren 3 vers 7 t/m 11



Samenvatting als inleiding
De strijd van Othniël met de Mesopotamiërs laat ons zien 
dat er een strijd is tussen het geloof en de wereld.

Jezus heeft de wereld overwonnen, maar wij leven nu 
nog in de wereld, waar we deze strijd nog steeds ervaren.

Het is zaak om onder leiding van de Ware Othniël te leven 
en niet volgens de grondbeginselen van de wereld.

Het gaat niet over vlees en bloed, maar over geestelijke machten.



Lezen

H3 vers 7 t/m vers 11

H1 vers 11 t/m vers 13



Toelichting en toepassing
1. Wat laat Richteren ons hier in beelden zien?

2. Hoe moeten we hier volgens het Nieuwe Testament mee omgaan?



Toelichting en toepassing
1. Wat laat Richteren ons hier in beelden zien?

● Mesopotamië (Syrië) een beeld van de wereld

● Cusjan Risjataïm een beeld van de boze

● Othniël een beeld van de Verlosser



Mesopotamië



Mesopotamië

”Twee stromen–land”

Hebreeuwse grondtekst
Syrië = Aram
Mesopotamië = Aram Naharayim

“Aram van de twee rivieren”

→ de benaming verschilt per vertaling 
(King James vertaling noemt beiden “Mesopotamië”)

→ overlap met Assyrië en Babylonië



Mesopotamië

● Tussen de Tigris en de Eufraat: het paradijs
Gods schepping, de wereld, komt onder heerschappij van het kwaad
Een geest, een systeem van begeerte, zonde en dood

● Bileamkwam uit Mesopotamië 
Afgodisch systeem, valse profeten, zoekt de ondergang van Gods volk
Bileam raadt Balak aan: laat vermenging plaatsvinden

● De plaats waaruit Abram geroepen wordt (en Jakob vlucht terug)
Een gelovige wordt uit het wereldse bolwerk geroepen
Leven als een pelgrim: tent, altaar en familie
Ga je uit het Beloofde Land, dan kom je hier weer terecht



Cusjan-Risjataïm

“Zwartheid van dubbele boosheid”

● De macht van de duisternis 
De boze, gedreven door haat en kwaad

● “De koning van Mesopotamië”
De overste van de wereld: de satan

De duivel heeft de wereld in zijn greep en mobiliseert mensen voor een 
strijd tegen het volk van God.



Othniël
”Mijn sterkte is God” of “Leeuw van God”

● De Geest van de HEERE was op hem
“De Geest van de HEERE is op Mij…”, zei Jezus (Luk. 4)

● Hij gaf leiding en hij trok ten strijde
Jezus als Heer, Jezus als Koning, Híj ́overwon! (Joh. 16, Mat. 28)

● Kirjath–Sefer wordt Debir
“stad van het boek” verandert in “spreken/Woord” of “heiligdom”

→ Zijn er vandaag nog gelovigen als Othniël te vinden? Jij en ik?



Toelichting en toepassing
1. Wat laat Richteren ons hier in beelden zien?
Jezus Christus overwint het kwaad en de wereld
Meest principiële overwinning en helderste beeld van Jezus
Kolossenzen 1:13

2. Hoe moeten we hier volgens het Nieuwe Testament mee omgaan?



NT: de wereld

Niet de aarde/de schepping, maar het systeem/de wereldgeest 

● De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God – 1 Korinthe 3:19

● Door onze Heere Jezus Christus is de wereld voor mij gekruisigd 
en ik voor de wereld – Galaten 6:14

● De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet kent 
Wees niet verbaasd dat de wereld u haat – 1 Johannes 3:1+13

● Wij zijn, net als Jezus, niet van de wereld – Johannes 17:16



NT: Wat moeten wij doen?

Geloof

● Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de 
overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 
Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus 
de Zoon van God is?
1 Johannes 5:4-5 

→ Meer dan al het andere: blijf gericht op HEM



NT: Wat moeten wij doen?

Meng je niet met de wereld (1/3)

● Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. 
Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 
Wat al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van 
de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, 
maar is uit de wereld. 
1 Johannes 2:15-16



NT: Wat moeten wij doen?

Meng je niet met de wereld (2/3)

● En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door 
de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat 
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Romeinen 12:2

● Zuivere godsdienst is jezelf onbesmet bewaren voor de wereld
Jakobus 1:27

● Vriendschap met de wereld is vijandschap richting God
Jakobus 4:4



NT: Wat moeten wij doen?

Meng je niet met de wereld (3/3)

● De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en 
leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen 
en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en 
godvruchtig te leven.
Titus 2:11-12



NT: Wat moeten wij doen?

Weersta de duivel

● Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten
Jakobus 4:7

● …en geef de duivel geen plaats
Efeze 4:27

● Bewapen je en houd stand: lezen uit Efeze 6:11-18

→ Hoe zien wij het begrip “strijd”? Wie strijdt er, God of wij?



NT: Wat moeten wij doen?

Beproef wat van God komt

● Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen (valse geesten/profeten) 
overwonnen, want Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
1 Johannes 4:1-6

Houd moed

● In deze wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed:
Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33



Bespreken en bidden
● De wereld berooft ons van de zegen van God. Hoe ervaar je dat in de praktijk? 

In je persoonlijke geloofsleven, maar ook als gemeente/kerk?

● Hoe zorg jij dat je niet mengt met de wereld? In hoeverre lukt dat?

● Hoe en wanneer beproef jij of iets van God komt of niet?

● Hoe ga jij om met strijd? Met begeerte, zonde, de duivel weerstaan?

● God schenkt verlossing en overwinning. Zie je dat in de praktijk terug?

● Hoe houd jij de moed erin?

→ Strek je tijdens het gebed uit naar Gods werkende aanwezigheid!



Briefjes voor vragen en gebed

Geel = een vraag

Roze = een gebedspunt

Gooi het op tafel!



Afsluiting
● Check – out Wat neem je mee?

● Zingen Jezus Overwinnaar

● Gebed Vanuit Romeinen 8:31-39

● Volgende keer

● BVO’tje



Volgende keer:

Ehud en de Moabieten
Wees bewapend tegen hoogmoed en gemak

Richteren 3 vers 12 t/m 30



Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan. 

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.


