
Nabij komen door nabij te 
brengen

Opdragen aan (het huisgezin van) God de Vader



De eerste gemeente (Handelingen 2:42-47 HTB)

• Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als 
een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de 
maaltijd van de Here en voor gebed.

• De gelovigen deelden ook alles met elkaar.

Dit is een vorm van opdragen, opdragen is een vorm van offeren, 
wat zij hebben geven ze in relatie met, en aan het lichaam van 
Christus



Wat had Petrus dan vooraf gezegd?

•"Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte 
invloed van deze wereld.” (Hand 2:40 HTB)



Gods Geest woont in hen.

• U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in 
uw midden woont? (1 Corinthiërs 3:16  NBV 21)

• Dat is dichterbij dan midden tussen het volk:
• Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. 

Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten...(Ezechiël 43:1-
7 NBV 21)



God wil in het midden van de gemeente 
wonen
• Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten 

zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de 
Israëlieten...(Ezechiël 43:1-7)
• En Hij zei; Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij 

tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet 
verder trekken.
– Exodus 33:14 (HSV)
• Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun tot een God zijn. 

En zij zullen weten dat ik de Heere, hun God ben, Die hen uit het land Egypte 
geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen; ik ben de HEERE, hun God.
– Exodus 29: 45-46 (HSV)



Hoe het bedoeld was in het begin

• En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij 
de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor 
het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.
• En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 

(Genesis 3:8-9)



Hoe het verder ging

• Abel draagt een offer op om nabij God te komen.
• Noah draagt een offer op uit nadat God zijn gezin had gered.
• Bij Mozes werd offers voor het hele volk gebracht.
• Zo werden zij apart gezet in de nabijheid van God.

• Jezus bracht een offer voor de hele wereld. 
• Hij gaf zichzelf om ons in de nabijheid van de Vader te brengen.



Hoe het verder ging…

• De tempel werd verwoest
• De tempeloffers werd vervangen door de bedoeling van het offer, nabij 

God komen door:
• Gebed, vasten, thorastudie
• Gastvrijheid, barmhartigheid
• Geven
• Berouw

• Hierdoor komen we dichter bij het zijn in de aanwezigheid van IK BEN 
DIE IK ZIJN ZAL.



Vervangende offers van toewijding.

• Daden van vriendelijkheid – Liefde wil ik, geen offers (Hosea 6:6)
• Bijbelstudie, om de wil van God te ontdekken
• Gebed, het offer van onze lippen (Hosea 14:3)
• Berouw, het offer van de gebroken geest (Psalm 51:19)
• Vasten, zelfbeperking om de ander ruimte te geven
• Geven, een offer opdragen van liefdadigheid.
• Gastvrijheid, om een heilige gemeenschap te creëren



Gaven van toewijding geven toenadering.

• Jezus werd volgens de wet als oudste zoon opgedragen en vrijgekocht.
• Het gezin verbind zich hierdoor aan God.(God had zich al aan het gezin 

verbonden)
• Het gezin is verbonden met de gemeente van gelovigen, en deze 

gemeenschap is het lichaam van Christus.
• Het lichaam van Christus is er er om de wereld thuis te brengen in het 

huisgezin van God de Vader.



De eerste gemeente

• Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een 
grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd 
van de Here en voor gebed.

• De gelovigen deelden ook alles met elkaar.

• En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag 
groter.



Nabij komen door nabij te 
brengen

We mogen opdragen aan (het huisgezin van) God de Vader



Wat breng jij nabij?
(Wat draag jij op?)


