
De vier 

gewaden 

van Jozef

De weg van Christus: Filippenzen 2:5-11



Vier gewaden

◈ Veelkleurig gewaad

◈ Slavenkleed

◈ Kleding van een vrij man

◈ Kleren van fijn linnen

Kleding = status, positie, functie, identiteit

→ Jozef als type van de Heere Jezus



Genesis 37:3

◈ De geliefde zoon van de vader (herder)

◈ Bekleed met pracht, eer, heerlijkheid

◈ Gestuurd door zijn vader om hun welstand te zien

◈ Zijn heerlijkheid afgelegd/afgenomen

◈ Gehaat en gedood door zijn broers (maar hij leeft!)

◈ Verkocht voor zilverstukken

◈ Komt via Egypte (de wereld) tot zijn doel

1 Veelkleurig gewaad



Genesis 39:12

◈ Hij werd als een slaaf

◈ Waar hij regeert, is zegen en voorspoed

◈ Volmaakte dienaar, zondigt niet (richting God!)

◈ Aangeklaagd met leugens, toch veroordeeld

◈ Alleen zijn kleed, hijzelf niet gegrepen

◈ ”Hebreeuwse man”

◈ Egyptische gevangenis: verwerping door de wereld

2 Slavenkleed



Genesis 41:14

◈ Bevrijding: de aanklacht is weg

◈ Opstanding: een nieuw begin

◈ Bakker en schenker: brood en wijn

◈ Verkondigt wat er gaat gebeuren: ramp en redding

◈ Uitzonderlijke wijsheid, spreken namens God

◈ Erkenning door de wereld

3 Kleding van een vrij man



Genesis 41:42

◈ Uitermate verhoogd met alle macht

◈ Redder/heerser van de wereld

◈ Bruid uit de heidenen 

◈ Het brood des levens (graan: geeft vrucht nadat het sterft)

◈ Ook Israël (h)erkent hem en keert bij hem terug

◈ Deze Egyptenaar blijkt de Hebreeuwse Messias!

◈ Linnen: dienaar, slaaf → koning, priester, goddelijke Mens

4 Kleren van fijn linnen



Genesis 41:42

Linnen = rechtvaardige daden van heiligen (Openbaring 19)

Denk ook aan de omheining van de tabernakel

De Man in linnen:

◈ Jozef

◈ De hogepriester (Grote Verzoendag)

◈ David dansend voor de Ark

Lezen: Esther 8:15+16

4 Kleren van fijn linnen

◈ Mordechai ontvangt de eer

◈ Profetieën Ezechiël en Daniël 

◈ Johannes 13 en Johannes 19



Vier gewaden: vier evangeliën?

Vier gewaden die de Heer draagt:

◈ De veelkleurige koningsmantel in Mattheüs

◈ Het slavenkleed in Markus

◈ De kleding van een vrij man in Lukas

◈ Kleren van fijn linnen in Johannes



Vier gewaden: ook voor ons

De Heer gaat ons voor, wij mogen volgen:

◈ Het “pronkgewaad”, je trots/rijkdom/status afleggen

◈ Bevrijd zijn van het slavenjuk van de zonde

◈ Weten en ervaren dat je vrij bent van schuld

◈ “Bekleed worden met heil, de mantel van 
gerechtigheid, zoals een bruidegom met priesterlijk 
hoofdsieraad” (Jesaja 61)



De vier 

gewaden 

van Jozef

De weg van Christus: Filippenzen 2:5-11

Zijn heerlijkheid, Zijn dood, Zijn opstanding, Zijn verhoging



altaar            waterput     gedenksteen      gewaad

→ het proces van een gelovige wandel met de Heer

Slotsom van deze serie


