
Geloof
Bij moeilijkheden heb je geen angst 

maar geloof nodig.

‘s Gravenzande, 19 nov ‘23 K. Neven



David bij Ziklag
David zit bij de puinhopen van zijn leven
(1 Samuel 30:4-6)



Bij moeilijkheden…



David bij Ziklag

Als David bij de puinhopen van zijn leven zit… 

1. Sterkt hij zich in de Heer,

2. Vraagt hij raad aan de Heer,

3. Voert hij de aanwijzing uit.



Omgaan met 
moeilijkheden.

Psalm 18:1-6

Psalm 18:19



Bij moeilijkheden heb je een reflex en innerlijke vrijheid



Wat verlang jij als je 
in moeilijkheden zit 
?

Wil jij leven uit je reflex of…

1. Richt jij je tot de Heer?

2. Vraag je Hem om raad?

3. Doe jij wat Hij je duidelijk 
maakt?

(Psalm 42)



Jezus in 
Getsemane

Jezus staat voor de moeilijkste 
opgave van zijn leven: De 
confrontatie met de zonde!

1. Hij richt zich tot zijn Vader,

2. Hij doet 3 maal een verzoek,

3. Hij voert de opdracht van de 
Vader uit.

(Mattheus 26:36-45)



Ware Woorden

Johannes 15:15, 

Galaten 2:20, 

Romeinen 8:23

Romeinen 8:37

Psalm 32:8



Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent 
gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
(Kolossenzen 3:2-3)



God zoeken bij 
moeilijkheden.

• Sterk je in de Heer,

• Vraag Hem om raad,

• Voer deze raad uit.



Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan 
overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt.
(Romeinen 8:37)


