
De zeven gelijkenissen van 
Mattheus 13.



Het koninkrijk der hemelen.

• Wat stelde Johannes zich hierbij voor?

• En wat is het verschil met dat wat de Heer 
aankondigt?



Het koninkrijk der hemelen.

• Het koninkrijk der hemelen is nu in verborgen 
vorm aanwezig (niet zichtbaar voor de wereld) 
en bestaat zowel uit echte als onechte 
christenen. Het  wordt gevormd door iedereen 
die op enigerlei wijze zegt bij de Heer Jezus te 
behoren.

• De gemeente (de ware gelovigen) bevinden zich 
ook in het koninkrijk der hemelen. 



Waarom deze zeven    
gelijkenissen?

• 1.Opdat de mensen het niet zouden 
begrijpen, maar alleen zijn discipelen.   
Vers 10-17.

• 2. Om openbaar te maken wat sinds de 
grondlegging der wereld verborgen was. 
Vers 34-35.



De indeling van de gelijkenissen.

• De eerste vier vertelde Hij waar het volk 
bij aanwezig was. Vers 34.

• De laatste drie alleen tegen zijn 
discipelen.



De eerste gelijkenis: De Zaaier.

• Het Woord wordt in de hele wereld verkondigd.

• Zelfs op plaatsen waar je er niet veel van mag 
verwachten.

• Veel verhinderingen om tot vrucht te komen.

• Daar waar vrucht is, ook een neergaande lijn.           
100-60-30.



De tweede gelijkenis: De knechten.

• Waar het goede zaad gezaaid wordt is er ook 
een boze die er verkeerd zaad wil zaaien.

• Wanneer de knechten slapen kan hij dat doen.

• De Heer laat beide opgroeien tot de oogsttijd.



De derde en vierde gelijkenis:

• De uitwendige toestand van het koninkrijk:

Groot maar geen vrucht.

• De inwendige toestand van het koninkrijk: 

Door verkeerde leer verdorven.



De laatste gelijkenissen laten zien 
wat God uitwerkt in deze tijd,

• wat door de wereld niet gezien wordt 
maar door de discipelen wel.



De laatste drie gelijkenissen:

• Een schat in de akker (de wereld)

• Een parel van grote waarde.

• Een sleepnet vol goede vissen.



God komt tot zijn doel:

• Met zijn volk Israël. (op aarde)

• Met een volk voor zijn Naam.                  
(in de hemel.)

• Veel mensen die het duizendjarig rijk 
zullen ingaan.



Laat Hem besturen waken,
‘t Is wijsheid wat Hij doet.
Zó zal Hij alles maken dat g’ u 
verwond’ren moet.
Als Hij die alle macht heeft ,
met wonderbaar beleid.
Geheel het werk volbracht heeft ,
waarom gij thans nog schreit.


