
Zeg niet 

WAAROM?

maar zeg 

JEZUS!





Niet waarom? maar Jezus!

Job 7:21

Waarom negeert U mijn misstappen 

niet? Waarom gaat U niet voorbij aan 

mijn fouten?



Niet waarom? maar Jezus!

Job 10:18

Waarom hebt U mij ter wereld laten 

komen? Waarom ben ik niet gestikt, 

voordat iemand mij had gezien?



Niet waarom? maar Jezus!

Job 13:24

Waarom verbergt U Uw aangezicht en 

behandelt U mij als Uw vijand?



Niet waarom? maar Jezus!

Matteüs 27:46

Aan het einde daarvan, in het negende 
uur, gaf Jezus een schreeuw en riep 
luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil 
zeggen: ‘Mijn God, mijn God, 
WAAROM hebt U mij verlaten?’



Niet waarom? maar Jezus!

Hebreeën 13:5

‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u 
verlaten!’



Niet waarom? maar Jezus!

De vierde vriend: Elihu

Job 31:40 Hier eindigen de woorden van Job.

Job 32-37 Betoog van Elihu...



Niet waarom? maar Jezus!

Elihu = God is Hij

Job 33:4 ‘De Geest van God heeft mij gemaakt.’

Job 33:6 ‘Jij bent net als ik uit leem gevormd.’



Niet waarom? maar Jezus!

Job 32:8

Het is de Geest van God in de mens 

die inzicht brengt.



Niet waarom? maar Jezus!

Job 34:10

Het is verre van God om kwaad te 
doen.



Niet waarom? maar Jezus!

Job 33:23-28

Maar als hij een pleitbezorger heeft, 

een die zijn voorspraak is, één uit 

duizenden, om van zijn onschuld te 

getuigen...



Niet waarom? maar Jezus!

En als God hem welgezind (genadig) is 

en zegt: ‘Laat niet toe dat hij in de 

afgrond neerdaalt, Ik heb een losgeld

voor hem verkregen’...



Niet waarom? maar Jezus!

Dan krijgt hij weer vlees op zijn botten 

als vroeger en keert hij terug naar de 

kracht van zijn jeugd...



Niet waarom? maar Jezus!

Hij bidt weer tot God en God is hem 

gunstig gezind, hij roept het uit van 

vreugde en verschijnt voor Hem, 

want hij wordt door God in ere 

hersteld...



Niet waarom? maar Jezus!

Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder: 
‘Ik heb gezondigd, wat recht is maakte 
ik krom, maar het werd mij niet 
aangerekend’...

[GNB - Hij heeft genade voor recht laten 
gelden...]



Niet waarom? maar Jezus!

‘Hij redde mij van de val in de afgrond, 

opdat ik zal leven en van het licht 

genieten’.



Niet waarom? maar Jezus!

1 Timoteüs 2:5-6 

Er is maar één God en maar één 
bemiddelaar tussen God en mensen: 
de mens Christus Jezus, die zichzelf 
gegeven heeft als losprijs voor allen.



Niet waarom? maar Jezus!

Job 38:1

En de HEER antwoordde Job vanuit 
een storm: ‘Wie is het die mijn 
besluit toedekt?’



‘Wie was ik, dat ik Uw besluit wilde 

toedekken?’ Job 40:4, 42:3 



Niet waarom? maar Jezus!

Job 42:5

Eerder had ik slechts over U 
gehoord, maar nu heb ik met eigen 
ogen U aanschouwd!



Niet waarom? maar Jezus!

1 Johannes 2:1b

Wij hebben een pleitbezorger bij de 
Vader: Jezus Christus, de 
rechtvaardige!


