
De kracht van geloof



Hebreeën 11:1-3 (HSV)

(1) Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en 
een bewijs van de zaken die men niet ziet. (2) Hierdoor immers hebben 
de ouden een goed getuigenis gekregen. (3) Door het geloof zien wij in 
dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo 
dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.



2 Korinthe 5:7 (HSV)

(…) ,want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 

2 Korinthe 4:18 (HSV)

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, 
maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn 
tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.



Hebreeën 11:8-10 (HSV)

(8) Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam 
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel 
ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen 
zou. (9). Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de 
belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak 
en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. (10). Want 
hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de 
Ontwerper en Bouwer is.



Hebreeën 11:23 (HSV)

Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang 
door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder 
kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.



Hebreeën 11:24-26 (HSV)

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd 
een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. (25) Hij 
koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden 
dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. (26) Hij 
beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten 
in Egypte, want hij had het loon voor ogen.



Hebreeën 11:27 (HSV)

Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor 
de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de 
Onzichtbare.

Johannes 16:33 (HSV)

‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het 
zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de 
wereld overwonnen.’



Hebreeën 11:28 (HSV)

Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met 
het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou 
treffen.

Exodus 12:13 (HSV)

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. 
Als Ik (God) het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag 
onder u zijn, die verderf teweegbrengt, als ik het land Egypte zal 
treffen.



Hebreeën 11:29 (HSV)

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. 
Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.

Exodus 14:13-14 (HSV)

(13) Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, 
zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! 
Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet 
meer terugzien. (14) De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.’ 



Exodus 14:30-31(HSV)

(30) Zo verloste de HEERE Israël op die dag uit de hand van de 
Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de 
zee liggen. (31) Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen 
de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en 
geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar. 



Exodus 15:2a-3, 13b, 17 (HSV)

(2a) De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is 
mijn God, Hem verheerlijk ik; 

(3) De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.

(13b) U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning.

(17) U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, 
Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, 
Heere, dat Uw handen gesticht hebben. 



De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd!

Exodus 15:18 


