
De reis om genade te vinden.
De reis om genade te vinden.





•Het borrelt in ons gevoel: “Het is niet eerlijk!”

•Het knaagt aan onze overtuigingen: “Voor wat, 

hoort wat!”

•En het morrelt aan onze motivatie: “Dat bepaal 

ik zelf wel”



De verloren zoon.

Lucas 15:17 
Toen ging hij eens goed 
nadenken.











• “Het is niet eerlijk!”

• “Voor wat, hoort wat” 

• “Dat bepaal ik zelf wel”





• “Het is niet eerlijk!”→klopt, het is Liefde.

• “Voor wat, hoort wat” → klopt, dat is de ruil aan 

het kruis.

• “Dat bepaal ik zelf wel” → Klopt, je kunt kiezen 

om wederzijds afhankelijk te zijn.





Efeze 2:15 

Door voor ons te sterven, heeft Christus afgerekend 
met de Joodse wet, die de oorzaak van de scheiding 
was. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door 
hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de 
twee (Jood en niet-Jood) samen tot één persoon en 
toen was er vrede.



Lucas 15:28 
Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan

Het hoofd van de oudste zoon

H‘‘

’Het is niet eerlijk’
‘Voor wat hoort wat’

‘Ik bepaal het zelf wel’

Lucas 15:20
Maar hij werd boos en wilde niet naar

binnen gaan



Wat is er in jouw hart nodig om 
van genade te kunnen genieten?


