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De drie stappen van boetvaardigheid

"Ik heb gezondigd en ik schaam mij voor mijn daad”.

Erkennen en opbiechten.

"Wat ik heb gedaan doe ik niet weer”.

Voornemen en belofte.

“Als dezelfde kans zich voordoet doe ik iets anders”.

Beslissing en verandering



Juda

Staat borg voor Benjamin
Doet een stap naar voren en spreekt zich uit

Zet zijn leven in om zijn broertje te redden.



Jezus

Stelt zich borg voor de wereld.
Hij stapt naar voren, door naar de aarde te komen. (Kerst)

Zet zijn leven in om alle mensen te redden.



En jij ?

Waar sta jij (borg) voor?
Waar heb jij nog een stap (naar voren) te zetten?

Waar zet jij je leven voor in?

Gezegende Kerstdagen!



