
GOD IS

DE
VADER

(en jij hebt Gods 

Vaderhart)



Efeziërs 3:14 

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader die 

de Vader is van elke gemeenschap in de 

hemel en op aarde.



Kennen we God als DE Vader?

1. Wie is God als Vader?

2. Wat doet God als Vader?

3. Wat doen wij als vaders?



1. Wie is God als Vader?

Exodus 3:13-14 

Toen antwoordde God hem: 

“Ik ben die er zal zijn. 

Zeg daarom tot de Israëlieten: 

IK ZAL ER ZIJN 

heeft mij naar jullie toegestuurd.”



In Gods naam herkennen we God als Vader

HEER 

= 

JHWH 

= 

Ik zal er zijn!



Johannes 14:7, 9b 

‘Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook 

mijn Vader kennen. Wie Mij gezien 

heeft, heeft de Vader gezien.’



2. Wat doet God als Vader?

Johannes 17:26 

‘Ik heb hun uw naam bekendgemaakt 

en dat zal Ik blijven doen, zodat de 

liefde waarmee U Mij heeft liefgehad in 

hen zal zijn en Ik in hen.’



DE VADER

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om 

opnieuw als slaven in angst te leven; u 

hebt de Geest ontvangen om Gods 

kinderen te zijn, en om Hem te kunnen

aanroepen met ‘Abba, Vader’.



DE VADER

1 Johannes 2:13 

Ik schrijf u vaders, omdat u Hem kent 

Die er vanaf het begin is.

DE VADER



3. Wat doen wij als vaders?

Vaders geven hun kinderen identiteit door:

- Woorden (‘Jij bent…’)



DE VADER

Vaders geven hun kinderen identiteit door:

- Woorden (‘Jij bent…’)

- Leven delen (Kijk maar mee)



DE VADER

Vaders geven hun kinderen identiteit door:

- Woorden (‘Jij bent…’)

- Leven te delen (Kijk maar mee…)

- Man te zijn voor vrouw (voorbeeld in liefde 

geven, respect ontvangen...)

- Zoon of dochter te eren (als gelijkwaardige) 



Is Hij niet uw Vader, 

uw Schepper? 

Hij heeft u gemaakt, 

Hij riep u tot leven. Deuteronomium 32:6



Wij hebben lief 

omdat God ons 

het eerst 

heeft liefgehad. 1 Johannes 4:19

Wij hebben lief 

omdat God ons 

het eerst 

heeft liefgehad.



En Ik dacht: jullie zullen Vader 

tegen Mij zeggen… Jeremia 3:19



Bij de 

HEER is 

mijn 

leven 

veilig, 

voor wie 

zou ik 

bang zijn?
Psalm 27:1



En houd dit voor ogen: Ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de 

voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20



Hij vergeeft je alle schuld, 

Hij geneest al je kwalen,

Hij redt je leven van 

het graf, 

Hij kroont je met trouw 

en liefde, 

Hij overlaadt je met 

schoonheid en geluk, 

je jeugd vernieuwt zich 

als een adelaar.

Psalm 103:3-5



Zie, God is mijn helper, de Heer is 

het die mijn leven draagt. Psalm 54:6



Wat je de 

Vader ook 

vraagt 

in Mijn 

naam – Hij 

zal het je 

geven.
Johannes 16:23


