Een

STERK HART

ontwikkel je
In stilte




Spreuken 26:4
Mijn zoon, geef mij je hart.



Neutraal = Depressief Angst Geluk Verliefd




Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakit,

waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.



Ezechiél 36:26-27

Een nieuw hart zal |k u geven en
een nieuwe geest in uw binnenste;
het hart van steen zal |k uit uw
lichaam verwijderen en |k zal u een
hart van vlees geven. Mijn Geest zal
Ik In uw binnenste geven.



Hebreeen 8:10

Dit is het nieuwe verbond: Ik zal mijn
wetten in hun verstand leggen en in
hun hart neerschrijven.



2 Korintiers 3:3
U bent een brief van Christus, door
de Geest in het hart gegrift.






Spreuken 4:20-23

Mijn zoon,

heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
Houd ze steeds voor ogen,

bewaar ze Iin het diepste van je hart...



Spreuken 4:20-23

Ze zijn het leven

VOOr wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam
als een medicijn...



Spreuken 4:20-23
Van alles waarover je waakt,

waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.



Psalm 16:8-9

Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart

en juicht mijn ziel,

mijn lichaam voelt zich vellig en
beschut.



Psalm 27:8

Mijn hart zegt u na:

‘Zoek mijn nabijheid!’

Uw nabijheid HEER, wil ik zoeken.



Efeziers 3:16-19

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw
iInnerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door zijn Geest, zodat
door uw geloof Christus kan gaan
wonen in uw hart, en u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde.



