
Wat is liefde?

WIE IS LIEFDE!



God is liefde. En jij?

Jezus: 

Er is geen grotere liefde dan je leven te 

geven voor je vrienden. 

(Johannes 15:13)



God is liefde. En jij?

Paulus: 

Slechts een enkeling durft voor een goed 

mens zijn leven te geven. God bewees 

ons zijn liefde doordat Christus voor ons 

gestorven is toen wij nog zondaars waren.

(Romeinen 5:8)



God is liefde. En jij?

Johannes:

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, 

leren kennen en vertrouwen daarop. God 

is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God 

en God blijft in hem...

(1 Johannes 4:16)



God is liefde. En jij?

Johannes:

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid 

geworden, en daardoor kunnen we op de 

dag van het oordeel vol vertrouwen zijn... 
(1 Johannes 4:17a)



God is liefde. En jij?

De liefde laat geen ruimte voor angst, 

volmaakte liefde sluit angst uit, want 

angst veronderstelt straf. In iemand die 

angst kent, is de liefde geen werkelijkheid 

geworden.
(1 Johannes 4:18)



God is liefde. En jij?

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid 

geworden, en daardoor kunnen we op de 

dag van het oordeel vol vertrouwen zijn... 

want hoewel we nog in deze wereld zijn, 

zijn we als Jezus.
(1 Johannes 4:17)



God is liefde. En jij?

1 Korintiërs 13:4-8

De liefde is geduldig en vol goedheid. 

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel

vertoon en geen zelfgenoegzaamheid...



God is liefde. En jij?

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. 

Ze laat zich niet boos maken 

en rekent het kwaad niet aan. 

Ze verheugt zich niet over onrecht, 

maar vindt vreugde in de waarheid...



God is liefde. En jij?

Alles verdraagt ze, 

alles gelooft ze, 

alles hoopt ze, 

in alles volhardt ze. 

De liefde zal nooit vergaan! 



God is liefde. En jij?

1 Korintiërs 13:4-8

Jezus is geduldig en vol goedheid. 

Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon

en geen zelfgenoegzaamheid...



God is liefde. En jij?

Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig. 

Jezus laat zich niet boos maken 

en rekent het kwaad niet aan. 

Jezus verheugt zich niet over onrecht,

maar vindt vreugde in de waarheid...



God is liefde. En jij?

Alles verdraagt Jezus, 

alles gelooft Jezus, 

alles hoopt Jezus, 

in alles volhardt Jezus. 

Jezus zal nooit vergaan! 



God is liefde. En jij?

1 Korintiërs 13:4-8

Ik ben geduldig en vol goedheid. 

Ik ken geen afgunst, geen ijdel vertoon 

en geen zelfgenoegzaamheid...



God is liefde. En jij?

Ik ben niet grof en niet zelfzuchtig. 

Ik laat me niet boos maken 

en reken het kwaad niet aan. 

Ik verheug me niet over onrecht, 

maar vind vreugde in de waarheid...



God is liefde. En jij?

Alles verdraag ik, 

alles geloof ik, 

alles hoop ik, 

in alles volhard ik. 

Ik zal nooit vergaan! 



God is liefde. En jij?

Vragen voor thuis

1. Wat betekent Gods liefde voor jou?

2. Hoe merk je dat je groeit in liefde?

3. Hoe zou je de mensen om je heen nog 

meer liefde kunnen geven?


