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Het licht kwam in de wereld en de duisternis 
heeft het niet kunnen grijpen

• Onverdraagzaamheid

• Achterdocht (Complot 
theorieën)

• Wantrouwen (Leiders-vaccin)

• Mensen wantrouwden Jezus, ze 
worden onverdraagzaam en 
willen het Licht doven.



Het licht kwam in de wereld en de duisternis 
heeft het niet kunnen grijpen.

Jezus





Er komt een man bij Jezus.

• Oude bekenden: We herkennen 
hem amper, is hij het nu wel of 
niet?

• Godsdienstleiders: Het is Sabbat 
het wonder is dus niet van God!

• Ex-blinde: Jezus is een profeet!

• Ouders: Hij was blind en wij 
weten niet wie hem licht in de 
ogen gegeven heeft 

• Godsdienstleiders: Geef God de 
Eer en niet Jezus

• Ex-blinde: Dit licht in mijn ogen 
kan alleen van de Bron komen. 
Jezus hoort bij God! 

• Godsdienstleiders: Dit past niet 
in onze cultuur en in ons 
gedachtenpatroon, dus het mag 
niet, dus het kan niet, dus eruit 
jij!



Perspectiefwisselingen.

1. Wie heeft er gezondigd? 
(verleden)

2. Jezus is het Licht der wereld! 
(zolang Hij er is)

3. Wet en de profeten zijn een 
reflectie van Jezus.

4. Gebed: Heer, wilt u mijn 
omstandigheden 
verlichten?(terugdraaien of 
herstellen)

1. De werken van God zullen 
zichtbaar worden in 
hem.(toekomst)

2. Jullie zijn het licht der wereld 
(nu Jezus er niet meer is)

3. Jezus is de bron van Licht.

4. Gebed: Heer, wilt u mij 
veranderen? Zodat ik licht kan 
brengen in de situatie waar 
deze wereld zich in bevind.


