
‘s Gravenzande 6-9-2020



Wandel samen met MIJ in alle nederigheid, 
wees trouw en laat het recht stromen 

als in een altijd stromende beek. 



Gerechtigheid
Recht



Als God deze wereld recht 
wil zetten, is het eerst nodig 
dat er iets tussen God en de 

mens wordt recht gezet.



Een altijd stomende beek?



Ik zal door de kracht van de Geest van God tegen

armoede en onrecht strijden! Want zo werk ik 

mee in het koninkrijk van God op aarde zoals in 

de hemel. Ik ben vóór gerechtigheid omdat ik 

geloof in een God die hartstocht heeft voor 

gerechtigheid! 



Van Droom naar Doen

• We hebben voeten gekregen, . . . 

• We hebben handen gekregen, . . . 

• We hebben een mond gekregen, . . . 



DOEN?


