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Het koninkrijk van God

Vier Bijbelstudieavonden over het koninkrijk van God:

16 januari – Wat is het koninkrijk van God?

13 Februari – De verschijningsvormen van het koninkrijk

12 maart – Het koninkrijk en de Heilige Geest

9 april – Het koninkrijk en jouw erfenis 

Avond 1: Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

De indeling van de avond:

19.15 uur – Inloop met koffie

19.30 uur – Aanvang Bijbelstudie

20.15 uur – Pauze

20.30 uur – Vragen en met elkaar in gesprek

21.00 uur – Afsluiting

Avond 1: Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

We behandelen vanavond twee hoofdvragen:

1a) Wat is het koninkrijk van God?

1b) De boom als symbool van het koninkrijk van God

2)Waarom is het belangrijk te weten wat het koninkrijk van God is?

Avond 1: Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

De vraag beantwoorden ‘Wat de boodschap van de Bijbel is?’ levert vaak 
uiteenlopende antwoorden op:

-Het gaat om het verbond

-Het Evangelie

-Dat een mens gered wordt en naar de hemel mag

-Gods weg met de mens

-Het koninkrijk van God

-Et cetera…

1. Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

Voor Jezus had het koninkrijk van God de allerhoogste prioriteit. Vanaf het begin 

verkondigde Hij net als Johannes de Doper:

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 

geloof aan dit goede nieuws’ Marcus 1:14

Na de opstanding  ging het ook nergens anders over:

‘Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; 

gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen 

over het koninkrijk van God.’ Handelingen 1:3

1a) Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

Het grote raamwerk in de Bijbel is die van ‘het koninkrijk van God’ (of koninkrijk 
van de hemel). De vraag is: ‘Wat is het koninkrijk van God?’

De betekenis werd als bekend veronderstelt. De Bijbel geeft geen strakke 
definitie ervan. Jezus zelf legde het nooit uit. We lezen nergens in de Evangeliën 
dat omstanders om een uitleg vragen. 

Er wordt binnen het kerkelijk erf verschillend gedacht over de betekenis ervan: 
a) naar de hemel gaan, 
b) de kerk, 
c) Ethiek: sociale gerechtigheid, 
d) Gods heerschappij

Deze uitleggingen zijn te gefragmenteerd en missen het grote plaatje zoals die in 
de Bijbel naar voren komt. 

1a) Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

Patrick Schreiner heeft een definitie geformuleerd die meer recht doet aan het 
geheel (holistisch):

“Het koninkrijk is de heerschappij van de koning, in de plaats van de koning, over 

het volk van de koning die in geloof leven naar de beloften van de koning” 

(2018, The Kingdom of God and The Glory of The Cross, p18)

Het raamwerk van het koninkrijk van God is heerschappij, plaats, mensen en 

beloften. Al deze aspecten komen steeds terug.

1a) Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God in het Oude Testament
De Hebreeuwse Bijbel (TeNaCH) bevat 39 Bijbelboeken die in een andere 
volgorde ook in het Oude Testament voorkomen. 
Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de 
drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:

Thora (de Wet) = Onderwijs : schepping, zondeval, verbond: herleving in de 
hoop van het koninkrijk

Nebe'im = Profeten : geven een voorafschaduwing van het koninkrijk
CHetoebim = Geschriften : verwoorden het leven in het koninkrijk

Het koninkrijk komt door een verbond. Gods plan is om een plaats te maken 
voor een toekomstige koning, zodat Zijn volk weer bij Hem kan wonen.  

1a) Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God in het Nieuwe Testament
Evangeliën : introductie van de Koning, het kruis vestigt het koninkrijk 

(dood/opstanding) en verhoging aan de rechterhand van God.

De rest van het NT beantwoordt de vraag: 
“Wat gebeurt er nu met het koninkrijk nu de Koning weg is?” Handelingen 1:6

Handelingen : groei, voortgang en hoop van de gemeenschap van de Koning. 
(Handelingen 1:8, 28:23, 31)

Brieven : benadrukken de koninkrijk gemeenschap in heiligheid en 
volharding. 

(2 Thessalonicenzen 2:15, Colossenzen 1:13)

Openbaring : hoe het doel van het koninkrijk van God bereikt wordt voor 
Israël en de gemeente.

1a) Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God

Het koninkrijk is het doel, het kruis is het middel!
Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Haal ze dus niet uit elkaar. 

Het Nieuwe Testament spreekt over ‘geheimenissen’ of ‘verborgenheden’. 
Deze verborgenheden zijn niet nieuw, maar worden pas in een later stadium, 
namelijk in het Nieuwe Testament, geopenbaard. 

Drie aspecten zijn ‘nieuw’ aan het Nieuwe Testament: 

1) de Persoon en het werk van de Heer Jezus, 

2) de uitstorting en blijvende inwoning van de Heilige Geest,

3) de Gemeente (Lichaam van Christus) bestaande uit Joden en heidenen.

1a) Wat is het koninkrijk van God?
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Het koninkrijk van God1b) De boom als symbool van het koninkrijk

The tree of life, 1948 by Marc Chagall
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Het koninkrijk van God1b). De boom als symbool van het koninkrijk

De Bijbel geeft het koninkrijk veelvuldig weer met de figuur van een boom. Zo 
begint en eindigt de Bijbel met een boom:
-In Eden bij Adam en Eva in het koninkrijk:

In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis 
van goed en kwaad’. Genesis 2:9

-De stad van God in het koninkrijk van God:
‘In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier 

stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. 
De bladeren van de boom brachten de volken genezing.’ Openbaring 22:2 

-Jesaja beeldt het koninkrijk (van Israël) af als een omgehakte boom:
‘Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’ Jesaja 6:13

‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels 
komt tot bloei.’ Jesaja 11:1
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Het koninkrijk van God

- Nebukadnezar droomt over zijn koninkrijk (macht, mensen, plaats):
‘...Vel de boom en kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn 
vruchten, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen 
van zijn takken..’ Daniel 4:-14-15

- Degene die zich onderwerpen aan de heerschappij van de koning worden 
vergeleken met een bloeiende boom:
‘Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij    
vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.’ Psalm.1:3

- Het koninkrijk van God van mosterdzaad tot boom
‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand 
meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, 
maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de 
vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ Mattheüs 13:31-32 

1b) De boom als symbool van het koninkrijk
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Het koninkrijk van God

- Het koninkrijk is door een boom tot stand gebracht, het kruis:
‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood 
voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.’
1 Petrus 2:24

Christ in the Night, 1948 by Marc Chagall

1b) De boom als symbool van het koninkrijk
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Het koninkrijk van God

Het raamwerk van het koninkrijk van God was:
-Heerschappij: de koning regeert wanneer de wereld Hem is onderworpen
‘alles hebt u aan hem onderworpen.’ Doordat hij alles aan hem onderworpen 

heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem 
onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;’ Hebreeën 2:8

-Plaats: een nieuwe hemel en aarde
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn.’ Openbaring 21:1-3

1b) De boom als symbool van het koninkrijk
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Het koninkrijk van God

- Mensen: bestemd om beelddragers van Christus te zijn
‘Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe 
bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest 
zijn van talloze broeders en zusters.’ Romeinen 8:29

- Beloften: God kan niet liegen
‘Met deze twee onomkeerbare daden (de belofte van God en de eed van God) –
die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze 
toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 
Hebreeën 6:18

‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de 
Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde 
en de dood.’ Romeinen 8:1-2

1b) De boom als symbool van het koninkrijk
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Het koninkrijk van God

De Bijbel geeft een aantal redenen (er zijn er meer te bedenken):
1. Er is duidelijk een verband tussen het koninkrijk van God en de 

wedergeboorte:
‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als  

iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet 
zien.’ Johannes 3:3

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’
Johannes 3:5

2. Er is duidelijk een verband tussen het Koninkrijk van God en lijden:
‘En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof 

te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God 
moeten ingaan.’ Handelingen 14:22

2. Waarom is het belangrijk te weten
wat het koninkrijk van God is?
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Het koninkrijk van God

3. Er is een duidelijk verband tussen het koninkrijk van God en onze erfenis:
‘Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die  
een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van 
God.’ Efeze 5:5 

4. Er is een duidelijk verband met de toekomst/eschatologie (leer van de 
laatste dingen) en het koninkrijk van God:
‘Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die 
levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk…’
2 Timotheüs 4:1 

‘En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de  
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van  
Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.’
Openbaring 11:15

2. Waarom is het belangrijk te weten
wat het koninkrijk van God is?
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Het koninkrijk van GodGespreksvragen

Wellicht heb je vragen? Stel ze!

Om met elkaar over in gesprek te gaan:

- Hoe leeft het koninkrijk van God voor jou? Ervaar je dat je er deelgenoot van 
bent?

- Waar loop je in vast als het om het koninkrijk van God gaat?


