
Sta op en schitter





En als een vrouw tien drachmen heeft en er één 

verliest, steekt ze toch de lamp aan, 

veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af 

tot ze het muntstuk gevonden heeft

Lucas 15 vers 8 NBV



‘Ik ben het licht voor 

de wereld. Wie mij 

volgt loopt nooit meer 

in de duisternis, maar 

heeft licht dat leven geeft.’

Joh 8:12



Mag de lamp aan?

Uw woord is een ​lamp​ voor mijn voet, een licht op mijn pad



Zoeken

De ​leerling-profeten​ zeiden tegen ​Elisa: Zie toch, de 
plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te 
krap. Laten wij toch naar de ​Jordaan​ gaan en ieder 

daarvandaan een boomstam nemen, en er 
een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En 

hij zei: Ga maar. En een van hen zei: Gaat u toch 
alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf 

mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij 
de ​Jordaan​ gekomen waren, hakten zij bomen om. 



En het gebeurde, toen een van hen een boomstam 
aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij 

schreeuwde het uit: Ach, mijn heer, het was nog 
wel geleend! De man Gods zei: Waar is het gevallen? 
En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij 

een stuk hout af, wierp het ernaartoe en deed het 
ijzer bovendrijven. Hij zei: Haal het naar u toe. Toen 

strekte hij zijn hand uit en pakte het.

Zoeken

2 kon 6:1-7



Zoeken

1: Belijden dat het mis ging

2: Aanwijzen waar het mis ging

3: Heling



Sta op en schitter

je licht 

is gekomen 

Jesaja 60:1

Over jou 

schijnt de luister 

van de Heer


