Hebben en zijn







Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zin;
Hiermee was tijd, was esuwigheid gegeven,

De ene werklykheid, de andre schyn.

Hebben 1s niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zyn.

Zin 15, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelyke pyn.

Hebben 15 hard. Is lichaam_ Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zin 1s de ziel, 1s luisteren, 1s wiken,

Is kind worden en naar de sterren kyken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed. Hoornik



Hooglied: groel

2:16 Mijn geliefde is van mij, en ik ben van hem

6:3 Van mijn geliefde ben ik, en van mij is mijn geliefde

7:10 Van mijn geliefde ben ik en naar mij gaat zijn
begeerte vit



Wat‘hebje |
Materieel (b.v. geld)

Immaterieel (b.v. gezondheid)

Kennis (b.v. ‘gelijk’)

Geestelijk (b.v. eeuwig leven)



Van ‘hebben’ naar ‘zijn’

Hebben 1s niets. Is corlog. Is met leven.

Is van de wereld en haar goden zyn.
‘Hebben’

- Angst om te verliezen
- Verantwoordelijkheid

- Concurrentie
Hebben 1s hard. Is lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.



Wat ‘heb’ je

Materieel (b.v. geld)
Immaterieel (b.v. gezondheid)
Kennis (b.v. ‘gelijk’) |
Geestelijk (b.v. eeuwig leven)




Van ‘hebben’ naar ‘zijn’

Hebben 1s niets. Is corlog. Is met leven.

Is van de wereld en haar goden zyn.
‘Hebben’

Hooglied 3:1 : crisis ‘angst om te verliezen’
Hooglied 5:2 : crisis ‘tekortschieten’

=> paradigma-shift
Hebben 1s hard. Is lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.



Van ‘hebben’ naar ‘zijn’

Zun 15 de ziel, 15 luisteren. 1s wyken,

Is kind worden en naar de sterren kyken,
'Zijn’ En daarheen langzaam worden opgelicht.
- Veilig
- Ontvangend
- Lerend & groeiend









In ‘ziin’" groeien

Zun 15 de ziel, 15 luisteren. 1s wyken,
Is kind worden en naar de sterren kiyken,
'Zijn’ En daarheen langzaam worden opgelicht.

Hooglied 6:12 ‘lk kende mijzelf nief’
Hooglied 6:4-7:9 Laat je bewonderen ...
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Het werkwoord hebben en het werkwoord zin;
Hiermee was tijd, was esuwigheid gegeven,

De ene werklykheid, de andre schyn.

Hebben 1s niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zyn.

Zin 15, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelyke pyn.

Hebben 15 hard. Is lichaam_ Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.
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Zin 1s de ziel, 1s luisteren, 1s wiken,

Is kind worden en naar de sterren kyken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.
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